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Halkın talepleri için mücacele edelim! 


AP iktidarı çöktü. Çünkü o, Amerikan emperyalizminin emrinde eli kanlı bir vurgun şebekesiydi. el 
.. .. . . .. . . A . i * e La 1 l 
Çünkü Amerikancı AP, şişgöbekli patronların, zalim toprak ağalarının ve tefecilerin iktidarıydı. 


AP iktidarı, işçi sınıfımızı en ağır sömürü altında zincire vurmak istediği için yıkıldı. 


15 — 16 haziran şanlı işçi mücadelemizi atese boğmak isteyenlerin sonu yıkılmaktır ve 
daima böyle olacaktır. AP iktidarı, toprak ve hürriyetleri için mücadele eden köylüleri ezdiği için yıkıldı, Köylülerin üstüne jandarma salan 
çizmeli — kamçılı beyleri halkımız her zaman yere çalacaktır. 
' AP iktidarı, kürt halkına ırkçı baskılar yaptığı için yıkıldı. Irkçılık güderek komando zulmü yapanları halkımız her zaman yerle hir edecektir. 

AP iktidarı yiğit gençlerimizi kurşunladı, devrimcileri zindanlara altı, halkın kurtuluşu 
için mücadele eden öğretmenlere ve aydınlara zulmetti. Bunun için yıkıldı. 

AP yıkıldı, ama halkımız üzerindeki insafsız sömürü devam ediyor. İşsizlik ve 
pahalılık halkımızı Kasıp kavuruyor. Halkımızın mücadelesini bastırmak için hazırlanan zulüm ve zindan kanunları Mecliste. Binlerce isci isten atılıyor. İşçi sınıfımız sarı 


sendikaların pençesi altında köleeştirilmek isteniyor. Köylüler topraksız, tefeci sömürüsü 


insafsın b nivorsitada nohe karakolları var. Yüzlerce devrimci hapiste. Sırtını devlet 
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deşimiz Almanya la işsiz ve perişan. 35 >milyon Kallamız iii havat dayanılmaz hale geldi. 
boyun eğecek miyiz? Hayır! Bir leşeceğiz ve mücadele edeceğiz. 


Bütün bunlar 
, İşgüvenliği,sendika hürriyeti, genel grev hakkı! Yıkalım işçi düşmanı kanunları! 
İşten atılanlar geri alınsın! Asgari ücretler yeniden tesbit edilsin! Topraklar 
emekçi köylülerindir! Tefecilerin hiç bir alacağı olamaz! Kürt halkı üzerindeki 
ırkçı baskılara ve komando zulmüne son! Jandarma ve polis zulmüne son! Üniversitedeki polis karakolları kalksın! Gecekondu yıkımına son! 141 ve 142. 
ANNAN maddeler kalksın! Halk düşmanı gerici yuvalarını dağıtalım! 
Tek kurtuluş yolu: Memurlara grev hakkı! Amerikan üsleri kalksın! Kahrolsun 
DEVRiM NATO ve CENTO! İkili anlaşmaları tanımıyoruz! Yabanciser 


YMM AMMA LAMP MM MM YAŞ 
Gazetemiz son seçimlerden sonra «AP iktidan diken üzerine pd mayeye el koyalım! Baskı kaoturmuştur.» diye yazmıştı. 6 Şubat tarihli 25. sayımızda ise, Kalkma 
başyazı «Amerikancı AP çöküyor» diyordu. Ve nihayet AP ikti- i f: > nu n la ri k al k sın! Orduda ask p w 
yüce zaler dilerdim A i i 
rin dövülmesine son! Genel af! 


darı yıkıldı, 
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İşçiler, Köylüler, Askerler! Yurtsever Subaylar! 
Gençler, Aydınlar! Bitin Halkımız! 
Yukarıdaki Acil talenlerimiz etrafında tovlanalım. 


Halkın mücadelesi AP'nin ipliğini kısa zamanda pazara çikardı, İşçiler, köylüler, gençler ve bütün halk, haklı isteklerle 
mücadeleye her atılışında, polis kurşunu ve jandarma süngüsü 
ile karşılaştı, Amerikancı AP, halkın mücadelesini kana boyadı. 
Halkımızı yoksulluğa bapsetmek, esaret zincirine vurmak istedi. Sırtını Amerika'ya dayayan hâkim sınıflar, artık iktidarla. 
rını AP gibi ipliği pazara çıkan bir vurgun şebekesiyle sürdüremiyeceklerini. görüyorlardı. Şimdi ordu içindeki yurtsever su - 
bayların baskısıyla verilen son muhtırayı, palımcı keseri gibi 
kendilerine yontma gayreti içindeler. Fırsat bu fırsat soluksuz 
kalan kır beygirden inip, sömürü yolunda doludizgin gitmek 
için, kendilerine yeni bir hayvan arıyorlar, Ama bu dünya zalim 
lere kalmamıştır. Bir de sömürü zincirini parçalamaya azimli 
halk yığınları var, 


Eğer fabrikada işçi olsaydım 
İşverene dişlerimi bilerdim 
Yarıcı çalışan köylü olsaydım 
Ağaları ateş gibi dalardım. i Say A 5 
Bunların gerceeklesmesi iein mücadele bayrağım 
Hep birlikte biz edelim hücumu y 
Kurtaralım anam ile ecimi 
Düğüm yapıp elimdeki sicimi 
Tüccarların boğazıma dolardım. 


vükseltelim.. Yurdun dört bir vânında seferber olalım! 


Okuyup öğrensem ilme erişsem 
Bilinçlenip halkım ile karışsam 
Asker olsam cephelerde vuruşsam 
Kılıncimı zalimlere çalardım. 


Hicbir zaman unutmayalım : Halkımızın gercek 

Cumhurbaşkanı, parlâmentodaki bütün partileri bir masa 
başında toplayıp, meseleyi çözmek gayreti içindedir. EJ çabukluğuyla hâkim sınıfların bocalayan diktatörlüğünü yeni bir iktidarla sağlamlaştırmaya çabalıyor. Bu gayret boşunadır. Çünkü 
emekçi halkı sömüren bütün iktidarlar yıkılmaya mahkümdur. 
Meselenin özü buradadır. Amerikan emperyalizminin © boyun. 
duruğu, büyük patronların sömürüsü. toprak ağalarının zulmü. 
tefeci — tüccarların soygunu yıkılmadan vurdumuzda huzur ve 
barış sağlanamaz. Nasıl. sağlansın ki, yoksulluk ve Sefalet altında olan, zulüm gören, işsiz kalan bir halk. barış ve huzur 
içinde olabilir mi? Bir avuç vurguncuya gelince, sömürü ve 
zulmün kol gezdiği bu toplumda, onlar da artık huzur ve rahat 
içinde olamıyacaklardır. Ezilen halk, huzur ve rahatı onlara haram edecektir, Zulüm ve sömürünün kökü kazınana kadar hal 
kın haklı mücadelesini kimse durduramaz. Buna kalkışanların 
| sonu, mutlaka yıkılmaktır. Cumhurbaşkanı  Sunay'ın gayretleri, işte bu vüzden boşunadır. 


Hapisleri koğusundan kacırsam 

İktidara zehirli su icirsem 

Elime bir Amerikan gecirsem 

il düşünmez bölük bölük o böler. 
dim. 


kurtulusu devrimle olacaktır. Cünkü sömürü ve zul- 
Aracıyı kat kat edin katlasam x 

Nüsmanımın üzerinden atlasam 
Silâh olsam patır patır patlasaw 
Tefecivi şâakağından delerdim. 


mün kökü ancak devrimle kazınabilir. Halkımız 


zorlu ve çelin mücadelelerle toprak ağalarının ve 
í ge s 
Devrimciler halkımızı işlese Amerikancı patronların hâkimiveline son vererek, 
Yadırgıyı vurdumuzdan kişlese p j Ma A S H 
Amerika ile savaş başlasa Amerikan emperyalizminin boyunduruğunu mutlaka 
Halkımıza yüce zafer dilerdim, f j 
; kıracaktır. 
Tüm insanlar kurtulmalı kerelikten 
Ren yerimde duramazım din-l'kten 
Olsa idim baovkat eden venclkten 
Çin maçine güvercinler salardım 


Zaler mutlaka devrimci halkımızın olacaktır. 
Şehit Hüsevin Çankan'ın. Mustafa Bavlan'ın. Yaşar 
Fvlemivem vıkacağız zalimi Yıldırım'ın. Taylan Özeürün. Mehmet Cantekin'in ve 
Viğitlerin sözü görmez ölümü * ` 

Marks ve Tenin . Man Zednmea hilis 
Halkımıza ısık tutsun dilerdim 
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Parlâmentodaki partiler bir masa başına toplanarak mesele 
halledilir mi samıyorlar? Bu parlâmentocu partiler zaten aym 


bütün devrim şehitlerinin kanları mücadelemize 


| > Devamı ? nci sayfada 
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Ki 


bayrak olsun, 


Gerici Yuvalarını Dağıtalım, 
Ocaklarına İncir Ağacı Dikelim! 


” Gerleller ve faşistlerin halkımıza karşı giriştikleri saldırılar az. 
gınlaşarak devam ediyor. Yurdun çeşitli yerlörinde (Amerika'nın 
uşakları, toprak ağalarının köpekleri, işçilere, köylülere, öğretmenlere, devrimcilere saldırıyor, pervasızca cinayetler işliyorlar, «Din» ve 
«millet» naraları ile ortaya atılan bu alçaklar Amerikanın, büyük patrTonların toprak ağalarının ve tefecilerin para ile tutulmuş adamlandr. Bunların suratlarındaki maskeleri yırtıp halkımıza gösterme. 
Myiz. Ne kadar hain halk düşmanları olduklarını görerek bunları 
tepelemek için harekete geçmeliyiz. 

Amerikancı patronlar, zalim ağalar ve kan emici tefeciler halkı. 
mızın uyanışını önlemek, kurtuluş için mücadeleye atılan kitleleri 
ezmek ve korkutmak için çeşitli teşkilâtlar kurmuşlardır. Bunların 
başında AP geliyor. Soygun şebekesinin başı AP'dir. Diğer halk 
düşmanı teşkilâtlar ise şunlardır : Güven Partisi, Demokratik Par. 
ti, Milliyetçi Hareket Partisi,-Milt Nizam Partisi, Yeni Türkiye 
Partisi, Türk — İş, Komünizmle Mücadele dernekleri, Esnaf der. 
nekleri Federasyonu, Ülkü Ocakları Birliği, Milli Türk Talebe Biruži, Hür Düşünce Kulüpleri Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 
Sabah Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Adalet Gazetesi, Bizim Anadolu Gazetesi, Dünya Gazetesi, Son Havadis Gazetesi. Bunlar halk düşmanlarının açık teşkilâtları, Bir de gizlileri 
var, Halk düşmanları domuzuna gizli ve yılan gibi sinsi teşkilâtlar 
la ve plânlarla da halkın mücadelesini ezmeye çabalıyorlar. Burların başı Amerika'nın gizli teşkilâtı CTA'dır. Nurculuk, Süleyman. 
«ılık gibi yobaz teşkilâtları yanında patronların ve ağaların CIA'ya 
bağlı gizli teşkilâtları da'var. 

Halkımız yukarda saydığımız bu gizli ve açık teşkilâtları iyi 
bellemelidir. Çünkü can düşmanlarımız, bunlardır. Bizi ezmek, sömürmek ve haklı mücadelemizi bastırmak için hertürlü yollara 
başvuran, halkımızın kurtuluşu uğruna mücadele eden kahraman 
evlâtlarımızı kurşunlayan ve kurşunlatanlar bunlardır. Yurdun bir. 
çok yerlerinde «din» ve «millet» çığlıkları ile halkımıza saldıranlar 
ve saldırtanlar bunlardır. Bunların hepsi Amerikan uşağıdır. Hepsi 
Amerika ve onun ortağı vurguncu ve soyguncular tarafından beslen. 
mektedir. 

Bu teşkilâtların adamları her zaman halkımıza karşı olmuşlar. 
dır. Bu alçaklar millet lâfını ağızdan düşürmüyorlar. Ama bunlar 
gerçekten milletin dostu mudur? Bunları hak arayan, grev yapan 
işçilerin yanında gören var mı? Hayır. Bunlar bütün işçi hareket 
lerinde dalma patronların yanında olmuşlardır. 15 — 16 Haziran 
Şanlı İşçi Mücadelesi'nde bu alçaklar bir yandan fare gibi kaçacak 
delik aradılar, bir yandan da hareketi kötülemeye çabaladılar. İşçi. 
lerin haklı ayaklanmasını bastırmak için elele verdiler. Daha sonraki işçi hareketlerinde daima patronlara ve sarı sendikalara uşaklık ettiler. Türk — İş daima patronların emrinde hareket ediyor. 
Ülkü Ocakları Birliği'nin adamları ise patronların ve sarı sendika 
ların haydutları olarak işçilere ve devrimcilere saldırıyor. Eh cep. 
lerine konan paranın karşılığını yerine getiriyorlar. AP ise sıkı yönetimi ile, jandarma ve polis zulmü ile daima işçileri ezmeye çə 
baladı. Gerici gazetelerin işçi menfaatlerini yazan tek satırı yoktur. 

Bu teşkilâtların adamlarını bir tek köylü hareketinde gören 
var mı? Var. Nerede? Daima köylülerin karşısında ve ağalarla tefecilerin yanında. Köylülerin toprak işgallerinde, hak arama yürü 
yüşlerinde bunlar ellerinde sopa, bıçak, tabanca meydana çıkarlar, 
İktidarın polisi ile birlikte halka saldırırlar. Bunun sayısız örneklerini hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunların Akhisar tütün ekici 
lerinin, Çorum haşhaş ekicilerinin mitingine saldırdığını unutmu. 
yoruz. Halk düşmanlarına duyduğumuz kini daima bilemeli, kurtuluş günlerine kadar taze tutmalıyız. Şehitlerimizin kanı, halkı- 


mızın kurtuluşu uğruna kanlarını seve e siye Er i 


kanı bize bunu emrediyor. : 


Halkımızı iliklerine kadar sömüren Amerika'ya karşı en ufak 
bir harekette olsun bu adamları gördünüz mü? Evet gördük, Bun. 
lar Amerikan emperyalizmine karşı girişilen her halk hareketini 
bastırmak için hazırdırlar, İktidarın polisi ile el ele yurtseverlere 
saldırırlar. Kanlı Pazarda ve nice gösterilerde bunlar daima Amerika'nın ve iktidarın saflarında yer aldılar, Amerikan 6. Filosunu 
kıble yapıp namaz kıldıktan sonra yurtseverlere hayasızca saldır. 
dilar. Eh Amerika boşuna köpek beslemez. 

Bunlar en hayasız ve en alçak leş kergalarıdır. Nerede halkımız güç durumda kalmışsa bunlar saldırılarını artırmışlardır, Ala 
bildiğine korkak ve kalleş olduklarından dalma polisin desteği ile 
saldırıya geçmişlerdir. Son olarak Siyasal Bilgiler ve Hacettepe 
Üniversitesi yurtlarına polisin yaptığı alçakça saldırıda da 'bunlar 
polisle birlikte devrimcilere saldırmışlardır. İktidar bunları «halk» 
diye tanıtıyor. Bunlar halk değil, halk düşmanıdır. Bunlar polis 
olmadan saldırırlarsa mutlaka pusu kurarak, sinsice hareket ederler, Kalleşçe arkadan vururlar. Bütün hayasızlıklarına rağmen bir 
tanesi bile yakalanmaz ve cezalandırılmaz. Bu güne kadar sayısız 
cinayetler işleyen bu köpeklerden halkımız hesap soracaktır, 

Peki bunların «din» diye nara atmalarının sebebi nedir? Aslım 
da bunların dini imanı paradır. Din duygularını sömürerek halkımızın uyanışını önlemek ve halkımızı bölmek istiyorlar. Bunlâr 
daima dini bir kılıf olarak kullanmışlar, halkımıza ve devrimcile 
re saldırmışlardır. Camilere kendi elleri ile bomba koyup sonra 
bunu bahane ederek'en hayasız cinayetlere girişmişlerdir. Bunun 
sayısız örnekleri vardır. Son olarak Kırıkhan'da ve İnegöl'de girişilen saldırılar bunlardan sadece ikisidir. 

İşçilerin köylülerin, gençlerin, devrimcilerin bu iflah olmez 
düşmanlarına karşı her yerde amansız bir mücadele vermeliyiz. 
Bunların alçakça yalanlarını, gizli tertiplerini, zalim plânlarını ortaya çıkarmalıyız. Bunların yuvalarını dağıtmalı, ocaklarına incir 
ağacı dikmeliyiz. Halkın düşmanlarına karşı amansız olalım, 


Gerici 
Teşkilatları 
iyi 

Tanıyalım ! 


Yeter Artık 
Bu Zulü 


Binlerce polis ve jandarma, 
kaçırılan dört Amerikan askerini 
srama bahanesiyle 3 Mart gecesi sabaha karşı Orta Doğu Teknik Üniversitesine saldırdı. 

Polis ve çevre illerden takviye 
aan Jandarma birlikleri makine. 
it tüfekler ve hafif toplarla iki- 
bin öğrencinin barındığı yurtla 
rı sardı, 

Öğrencilerden yurtları boşaltmaları istendi. Öğrenciler po- 


Malatya YSE Müdürü, Köy İşlerine Ayrılan 


Parayı Çiftliğine Harcıyor 


Malatya Yol — Su — Elektrik ( guncular mevcuttur. HALKIMIZ 


(YSE) Müdürü Sami Sarıbay, 
hayasız bir halk düşmanı soy 
guncudur. Bu vurguncu müdür, 
mevkiinden istifade ederek köy 
işleri için ayrılan parayı kendi 
cebine indirmektedir. Sami Sarı 
bay'ın yolsuzlukları Malatya'da 
bütün halk tarafından biliniyor. 
Ama Köy İşleri Bakanlığı, Sami 
Sarıbay için açılan göstermelik 
soruşturmayı hasıraltı ediyor. 
Çünkü vurguncuların iktidarı, 
her yerde halk düşmanı sömürücülere arka çıkmaktadır. Bütün Türkiye'de, mevkiinden faydalanarak halkı soyan böyle vur 


BU VURGUNCULARI AÇIĞA ÇI- 


KARTIYOR, A eğ 
DERHAL CEZ. IRILMALI. 
DIR! HALKIMIZ, N HALK 


DÜŞMANI SÖMÜRÜCÜLERİ ER 


GEÇ CEZALANDIRACAKTIR. 


İşte vurguncu müdür Sami ` 


Sarıbay'ın yaptıklarından bir 
kaçı: 

1) Malatya Hava İkmal Merkezine giden sudan, kendi çiftliğine çeşme ya ştır, Çeşme için döşenen boru ve malzemeyi, devlet ambarından «yeni 


tesisler» içinmiş gibi göstererek 
çıkartmıştır, 5 


2) Bir taş ocağı sahipleri için, 
devletin kompresörünü çalıştır. 
mış, dinamit vermiş ve işçi çalıştırmıştır. Taş ocağı sahiplerin 
den, bu hizmetleri karşılığında, 
bedava taş temin etmiş, bunlarla 
kendi çiftliğine besi ahırı yaptır. 
mıştır. ` 
' 3) Daireden iş alan taşaronlara, evi için soba ve radyo aldır. 
mıştır. 

4) Sami Sarıbay'ın bir arazi otosu vardır. Bu arazi otosunu ka 
yınpederinin otosu gibi göster 
miştir. Böylece otoyu YSE Mü. 
dürlüğüne kiralamıştır. Bu oto 
karşılığında yılda 45 — 50 bin 
lira kira almaktadır. Sami Sarı- 


` v bay, .otovu. tamamen. kendisinin 


# 


girişti. İşçileri tehdit etti, Bir 
sarı sendikacıyı başkan o seçtir 
mek için çalıştı. İşçileri bölmek 
için o mezhepçilik ve bölgecilik, 
ırkçılık propagandası yaptı. 


Halkımız bu ovurgunculardan 
nefret ediyor. Vurguna ve rüş 
vete son! İmtiyaza son! 


Ceza Kanununun 


141 ve 142. maddeleri, 


lise teslim olmayacaklarını bil 
dirdiler. Bunun üzerine jandarma birlikleri ve polisin hunharca saldırısı başladı. Dokuz saat- 
ten fazla süren mücadelede OD. 
TÜ'nün yurtsever öğrencileri zælimlerin saldırısına yiğitçe gögüs gerdi, Mimarlık Fakültesi 
öğrencisi Erdal Şener makineli 
tüfek kurşunuyla alnından vurularak öldürüldü. Aziz Yalta adlı 
bir işçi de kurşunlarla can verdi, 
Mevlüt Meriç adlı bir asker bu 
saldırının kurbanı oldu. Birçok 
öğrenci yaralandı. 

Neden saldırdılar? Çünkü öğ- 


renciler halkımızın kurtuluş da- , 


vasını savunuyorlar, Çizmeli 
kamçılı beylerin çarkını kırmak 
için, işçilerle, köylülerle omuz omuza halk düşmanlarına karşı 
mücadele ediyorlar. Halk iktidarının kurulması savaşına katılıyorlar. 

POLİS 

HIDIR ALTUNAY'I 

İŞKENCEYLE 

ÖLDÜRDÜ 

Devrimci dişçi arkadaşımız 
Hıdır Altınay polis tarafından 
öldürüldü. Polis, Hıdır Altunay’- 
ım intihar ettiğini iddia etti. Oy- 
sa Hıdır arkadaşı vücuduna © 
lektrik akımı vererek öldürdüler. Sonra da Hıdır'ı Emniyet 
Sarayının onuncu katından attılar, «İntihar» ettiği yalanını uydurdular, 

POLİS, 

SALMAN KAYA'YA 

GADDARCA 

İŞKENCE ETTİ 

Salman Kaya'ya uygulanan iş 
kence de, halkımız üzerindeki po 
lis ve jandarma zulmünün en 
çıplak örneğidir. Salman Kaya, 
polis tarafından İstanbul'da ban- 
ka soyduğu iddiasıyla yakalan- 


Anayasaya aykırı olan 141-142. Maddeler 
Halkı zincire vuramaz! 


kitap, halkların kurtuluşuna Fai göstermekte 


halkımızın mücadelesini bastırmak için kon. dir. 


muş faşist maddelerdir. . Büyük patronlar va. 


Gene 141 ve 142, maddelere dayanarak prole- 


dı, Aynı zamanda polis, Hasan 
Yalçın, Mustafa Gürkan, Veysi 
Yavuz ve Osman Bahadır'ın da 
aynı olaydan ötürü arandığını 
ilân etti. Deliller gösterdi ki olay 
baştan başa polisin aşağılık bir 
tertibidir. 

Polis, Salman Kayayı altı gün 
süreyle dövdü, Öyle ki Salman 
Kaya'nın belden aşağısı | tutmaz 
bale geldi. Çarşamba günü adliyeye getirilen arkadaşımız «Öl 
dürdüler beni» diye haykırdı. 
Polisin kendi ağzından verdiği bü 
tün ifadeleri yalanlayarak suçsuz olduğunu söyledi. 

ALİ HAN UĞUR 

ÖLDÜRÜLDÜ, 

MUSTAFA ŞİMŞEK 

HAPİSTE 

Zalimlerin zulmü bunlarla bit- 


miyor. Gün geçmiyor ki yurdun “ 


bir köşesinde bir devrimci kurşunlanmasın. Zındana tıkılmasın. 
Yıldızeli TİP İlçe Sekreteri Ali 
Han Uluğ işbirlikçi iktidarın uşakları tarafından evinde kurşunlanarak öldürüldü. 


Nazilli'deki devrimci kardeşi- 


miz Mustafa Şimşek kasabadaki 
aşağılık mütegallibenin bir tertibiyle hapse atıldı. Tertipler ha 
piste de devam etti. Arkadaşımız 
en tabii haklarından yoksun birokıldı. Mustafa Şimşek çevrə- 
&ınde ağalara ve tefecilere, halkın düşmanlarına karşı yiğitçe 
mücadele eden bir devrimcidir. 

Öğretmenlere yurdun her yanında yöneltilen saldırılar da 
durmadı. AP'nin parayla 
muş zorbaları Yozgat'ın Şefaatkazasında öğretmen Hüseyin 


tutul- 


Koçak'a «komünisttir» diyerek 
saldırdılar ve dövdüler. 
Yılmaz Cebeci'ye alt Keban 


kahvehanesi polisin bir tertibiyle 
(Devamı sayfa 3 de) 


a ya YEAR: ERE ADN 


Gerici Saldırıları 


Islahiye'de 


Halk düşmanı gericiler İslâhiyede bir devrimcinin dâvasını 
savunmaya giden avukatlara saldırdılar. 

Onbeş gün önce (İslâhiye'de 
Devrimoi Gençlik Derneğinin kuruluşu sırasında gericiler olay 
çıkardı, Devrimci genç Mehmet 

“Teli tutuklandı. Mehmet Telliyi savunmaya gelen âvukatlar İs- 
Jâhiye'de gerici tertibi ile karşılaştılar. Önceden hazırlanan 
bir güruh, avukat Orhan Barlas, Hayri Güneri ve Celâl Dogan'ın adliyeye gitmesine engel 
oldular. Taş ve sopalarla saldırdilar, Yetkililer gizlice tertip 
ledikleri olaylara seyirci kaldı. 
Gaziantep'e dönerken ikinci bir 
saldırı yapıldı, Zorbalar avukatları yaraladılar ve arabalarını 
parçaladılar. 


. 7 Mart Pazar günü on bin An 
tepli olayları protesto eden bir 
miting yaptı. Halk düşmanlarının 
kökü kazınıncaya kadar mücade 
leye andiçti, 


Kırıkhan'da 


Kırıkhan'da Ülkü Ocaklarının 
faşistleri ve yobazlar, devrimcilere saldırdı. Bunlar önce cami- 
ve dinamit attılar, sonra bunu 
öevrimcilerin yaptığını ileri süre 
rek Dağyeli gazetesini, TÖS şubesini ve birçok devrimcinin e 
vini ve iş yerini yakip yıktılar. 

Olay başından sonuna kadar 
alçakça bir tertiptir. Maksat Kırıkhan'da gittikçe güçlenen devrimei hareketi sindirmektir. Olay 
dan iki gün önce saldırıya uğrayan Dağyeli gazetesi şunları ya 
zıyordu: «Bu aşağılık olayları ya 
ratanlar, Amerikan O gâvurunun 
emrinde çalışanlardır. Bunların 
gayesi halkları birbirine düşü 
rüp bu ortamdan İstifade ede 
rek vurgununu vurmasıdır. Fa 
kat halkı halka kırdırmak iste 
yen zalimler bir gün yerle bir 
edilecektir. Halkın gücü bu u 
şakları sindirecektir.» 


Saldırı kaza kaymakamının 
emniyet Amirinin ve diğer ikti 
dar yetkililerinin bilgisi dahilin 
de olmuştur. Aşağılık saldırgan 
Jar yetkililerden destek almışlar 
dır. 


Kırıkhanlı devrimcileri hiçbir 
zulüm sindiremez. Onlar halkımızın kurtuluşu için daha büyük 
bir şevkle savaşa devam edeceklerdir. 


İnegöl'de 


İnegöl'de Ülkü Ocaklarına 
mensup faşist komando bozuntu 
ları ve gericiler, emniyet kuvvet 
lerinin desteğiyle ilerici kuruluş 
lara ve devrimcilere saldırı düzenlemişlerdir. Daha önce, «dev 
rimciler gelip camileri bombala 
yacak» şeklinde tahriklere giri. 
şen gericiler, TÖS, İleri Gençlik 
Örgütü binalarını tahrip etmişlerdir, TİP eski İlçe Başkanı Avukat Kemal Özkan'ın yazıhanesi ve ilerici esnafa ait dükkân. 
lar da saldırıya uğramış ve tah 
rip edilmiştir. 


Dünyanın her yerinde Amerikan emperyalizmi ve yerli sö 
mürücüler, halkın mücadelesine 
karşı en geri, orta çağ kalıntısı 
ideolojileri beslemekte ve körüklemektedir. İşçilerin, köylü 
lerin, gençlerin ve bütün halkın 
mücadelesi, halkımızın üzerine 
çökertilmek istenen gerici ideolojileri dağıtarak kurtuluşa iler. 
leyecektir. Bütün tertip ve saldı 
rar, gericilerin halk düşmanı 
yüzünü göstermekte ve onları 
çöküşe bir adım daha yaklaştır 
maktadır. 


Balıkesir'de 


Balıkesir'de ise, Dövrimci Genç 
Ek Derneği üyeleri Orta — Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci 
lerine yapılan vahşi saldırıyı pro 
testo ettiler, Orta — Doğu'lu 
kardeşleriyle birlik (o oldukların 
bildiren bildiriler dağıttılar. Bil 
diri dağıtan Muharrem Kalıpçı 
ve Emin Tanrıverdi arkadaşlar 
gericilerin saldırısına uğradılar. 
Çeşitli işkencelere maruz kaldı. 
lar. Tedavi edilmek üzere hasta 
neye gitmek istediler. Polis engel oldu. Bütün bu baskılara kâr 
şı olaylar sırasında Muharrem 
ve Emin arkadaşlar (halkımıza 
şöyle seslendiler, «Bağımsızlık i 
çin mücadele ediyoruz. Halkın 
yenilmez gücü ile yurdumuz ba 
gımsızlığına kavuşacak ve her 
türlü faşist baskılar yok edile 
cektir.» 


—İŞÇİ-KÖYLÜ POSTASI 


Grevimiz bitse de, 


kavgamız sürecek 


Pertrix. pil, Grundig radyo fabrikalarında çalışan dörtyüz işçi 
kardeşimiz 31 Aralık 1970 Perşembe günü, 15 — 16 Haziranın 
ışığında, grevlerini başlattılar. 

İşveren işçilerle sözleşme yap 
maktan kaçındı. İşçi kardeşlerim 
kendi istekleri dışında hiç bir 
karara evet demeyeceklerini bil 
dirdiler, Altı aylık pazarlık müd 
deti içinde üretimi yavaşlatıp, 
sevkiyatı durdurarak kararlılıklarmı gösterdiler.  İktidarlarının 
bekçisi olan polisi çağırma cesa. 
retini bulamayan patron, şendikalarımıza yalvardı ama bir s0- 
nuç alamadı. 


Grevimiz halkımızın kurtuluş 
mücadelesinin bir parçasıdır. 
Grevden önce yapılan toplantı- 
da işçiler, emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelelerini s0 
nuna kadar sürdüreceklerine yemin ettiler. 


Grevimiz her geçen gün sınıf 
bilinci içinde halkımızın düşman 
larına karşı mücadelede güçleni 
yor. Grevimiz istediğimiz gibi 
bitse de iktidarımı”ı kurana ka 
dar kavgamız bitmeyecek. 


Grevimizin başarısı için çalı 
şan DİSK Maden — İş, Kimya 
— İş Sendikalarına; İbrahim E. 
tem, Kartal Korniş, İzsal, Opon 
— Gripin, Denet Civata, Hoover, 
Berec, Ege Kimya, Merbolin, Omo, Güneş, Hoechst, Tutsa, Ab. 


bot, Roche, Burosan fabrikalarında çalışan devrimci işçi kar. 
deşlerimizin destek ve yardımla: 
rına gazetemiz vasıtası ile teşekkürlerimizi iletiriz. 


İşçi sınıfımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara bütün gü, 
cümüz ile karşı (okoyacağımızı 
gerici kuruluşların, Amerikancı 
iktidarın karşısına bütün gücümüzle dikileceğimizi ilân ederiz. 

Faşizm tehditlerine karşı bütün devrimcilerin, köylülerin işçi sınıfımız etrafında birleşmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Grevci arkadaşlarımdan 
rimci selâmlar. 

PERTRİX'ten bir işçi 


Bir Fahri Tanman 


var ki, 
70 bindönüm 


toprağı vardır... 


Çukurova'da yaşayıp oradan 
göç ettik. Şimdi Söke'nin Avşar 
köyündeyiz. Yerleştik buraya. 
Karatekeli yörüklerindeniz, 

Hiç unutmam bir gün bir ih 
tiyar bana demişti ki, «oğlum ba 
şımızdaki yuları başka eller tutuyor.» Şimdi bunu anlıyorum. 

Babamlar Yunan bozgununda 
iken, Yunanlılarla ortaklık eden 
hainler, gelip mallarımızı çalarlarmış. Ellerinden peynir çuvallarını zorla alırlarmış, Şimdi bu 
Yunan ortaklarının ağalar, bey. 


dev. , 


~ ye Yakınlarının hizmetinde kul 
lanmaktadır. 

5) Her gün araziye çıkıyormuş 
gibi görünüp harcırah almakta, 
ama aslında kendi işlerini takip 
etmektedir. 

6) Devlet ambarından, tanıdıklarının arabalarına parça temin 
etmektedir, i 

Malatya'daki devrimci Bayındır — İş sendikası, vurguncu 
Müdür Sami Sarıbay'ın bunun 

' gibi birçok suistimalini ortaya 
çıkardı, Halkı nasıl soyduğunu 
bir bir gösterdi. Bunun üzerine 
Sami Sarıbay, sendika yönetici. 
lerine karşı büyük bir baskıya 


ler olduğunu görmekteyiz, Değişen ne ki? Şimdi de tefeci na 
mussuzlar kamımızı emiyor, 
Köylünün, hazinenin topraklarını 
zaptetmiş toprak ağaları, Bir 
Fahri Tanman var ki, yetmiş 
bin dönüm toprağı vardır, Top 
raklarının dört bir yamna silâh 
h bekçiler dikmiştir, Bir sürü 
aldatılmış adam, kâhya veya ya 
naşma olarak onun bekçiliğini 
yapıyorlar, Bir kişiye yetmiş bin 
dönüm arazi düşüyorsa bu de 
mektir ki bizim yetmiş defa canımızı alabilecek. 


Biz sosyalistler bunları ağaların, tefecilerin yanında bırakmayacağız. Onlar bize zulmet. 


İZ AMMA MM UOL IGRON, 


topfak ağaları, halkımız üzerindeki diktatör, 
lüklerini korumak için bu maddeleri getirmişlerdir. Bugüne kadar yüzlerce işçi, köylü, aydın ve devrimci 141 ve 142. maddeden mah. 
küm edilerek yıllarca zindanlarda yatırılmış. 
tır. Sömürücüler, bu faşist maddelere dayana. 
rak işçi ve köylülerin kurtuluşu için mücade. 
le edenleri ezmeye çalışmışlardır. Bugün 
birçok arkadaş bu maddelerden yargılanmakta 
atılmaktadır. REMZİ İNANÇ, 142. 
maddeyle ağır hapse mahküm edilmiştir ve 
Beypazarı hapishanesinde yatırılmaktadır. Rem. 
nedeni, Ho Şİ- 


ve hapse 


zi İnanç'ın (o hapsedilmesinin 


“Minh'in Milli Kurtuluş Savaşımız adlı kitabını 
yayınlamasıdır. Ho Si Minh Vietnam Halkının 
önderidir, Yayınlanan 


kurtuluş mücadelesinin 


mektedirler. Düşmanlarımız bize 
nasıl davranıyorlarsa biz de on 
lara öyle davranacağız. Etme ku 
lum bulursun, 

Devrimciler hiçbir o güçlükten 
yılmayacaklardır. Haklı olmamız, bizim güvenimizdir. Köyüm 
den sizlere daha çok yazacağım. 
Bekleyin arkadaşlar. Selâmlar. 

Bir Köylü Arkadaş 


İşçi ve köylü 
bir gün mutlaka 
isyan edecek 


Amerikanın işbirlikçi iktidarı 
polisiyle, komandosuyla işçiye 


Tek Kurtuluş Yolu : DEVRİM 


(Baştarafı Sayfa 1'de) 


masanın başındaydı. Parlâmento, halkı sömüren sınıfların partilerinin hâkimiyeti altındadır. Halkın alınterini bir masa etrafında toplanıp yiyen sınıfların partileri, halkı temsil edemez, 
Aralarındaki dalaşma, halkın altınterini paylaşma kavgasıdır, 
Halk emeğine sahip çıkmak için silkinince, hepsi hemen birleşiveriyorlar. Kırk yılın politikacısı İsmet Paşa birdenbire Demirel'in baş savunucusu kesildi, Parlâmentocu partiler istiyorlar ki, aralarında al gülüm, ver gülüm iktidarı elden ele geçirsinler ve milleti ezmeye devam etsinler. Ama buna Türkiye” 
nin işçi ve köylüleri, bütün halk izin vermeyecektir. Halkın dev 
rimci mücadelesi bir çığ gibi büyüyor, Halkı ezenlerin yalanları ve aldatmacaları bir bir ortaya çıkıyor. Her olay bize bir 
kere daha şunu gösteriyor: Tek kurtuluş yolu HALK DEVRİMİ 
dir, Devrim, işçi sınıfının devrimci partisinin önderliğinde mücadele eden halkımızın kendi eseri olacaktır. 

Şimdi ne yapmalıyız? Devrimci safları sıklaştırmak ve çelikleştirmek için, mücadeleye bir kat daha hız vermeliyiz. BU- 
NUN TAM ZAMANIDIR. Hâkim sınıflar bocalama 


içindedir, 


tenmiştir. 
de 141, 142, 


NUNLARI! 


köylüye baskısını günden güne 
artırıyor. Ama bu baskı devrim 
ci güçleri sindirmeyecektir. Pat. 
ronun zulmünü ve jandarmanın 
dipçiğini sırtında taşıyan işçi ve 
köylü, mutlak bir gün başkaldı. 
racaktır, isyan edecektir. 


Devrimci kardeşlerin, işçilerin, 
köylülerin düşünmesi gerek, Neden işsizlik artıyor? Neden yurt 
dışına çalışmaya gitmek için mil 
yonlarcamız sıraya giriyor? Neden doğudaki kardeşlerimiz de, 
vamlı komandoların baskısı altında bulunduruluyor ve yoksul 
bırakılıyor? Düşünmemiz gerek. 
Bunu kim istiyor, neden istiyor? 
Bunu Amerikanın işbirlikçisi ikti 


ter devrimci #rkadaşlarımız Öral Çalışlar ve 
Hüseyin Özşahin'le TİP yöneticilerinin 8 — 15 
yıl hapisleri istenmektedir Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ömer Özerturgut hakkında 10 dan 
fazla dâva açılmış, tevkif kararı verilmiş ve 
bir insan ömrünün yetmeyeceği kadar hapsi 18, 


maddeler Anayasaya (aykırıdır. 
Çünkü bu maddeler düşünce ve halkın teşki 
lâtlanma hürriyetinin canına kastetmektedir. 
Bu maddeler, işçi ve köylüleri zincire vurup 
zalimlerin kölesi olarak sömürmek için çıka. 
rılmıştır. Bu maddelerin yıkılması için bütün 
yurt çapında kampanya açmalıyız. j 
YIKALIM KÖLELİK KANUNLARINI! 
KAHROLSUN ZULÜM VE ZİNDAN KA- 


dar istiyor, Bizi, sömürülen halk 
kitlesini sindirmek için bizi işsiz bırakıyor, üzerimize polis 
salıyor. Çünkü bu iktidar istiyor 
ki zengin daha zenginleşsin, fakir de daha yoksullaşsın. Onun 
için ezilen işçinin köylünün dai. 
ma cahil kalmasını istiyor. Aydınlanan ve aydınlatan kardeşle 
rimizi hep kötülemek için suçlu- 
yor. Onları halkın gözünden düşürmek istiyor. Özgürlüğümüze 
gem vurmak istiyor, Açık bir mi 
sal verilmek istenirse, ezilen ve 
sömürülen halkımızın gazetesi o, 
lan İşçi — Köylü gazetesinin her 
sayısı toplatılıyor. Fakir halkın 
yaşayışını dile getiren filmlere 
yasak koyuyor. Müsaade etsin 
de halk bizim İşçi — Köylü Gazezetemizle işbirlikçilerin ve ge 
ricilerin Bugün gazetesini karşılaştırsın. o İyisini ve kötüsünü 
halk ayırdetsin. Halktan iyi bir 
denetleyici olamaz. 


Cemal Beydağ 


Halkımızın henüz gerçekleri iyice kavramamış olan kesimleri, içine düşülen buhranda bir kurtuluş yolu arıyor ve devrimci fikirleri hızla kavrıyor. Devrimci işçi ve köylülere, devrimci 


aydın ve gençlere bugün her zamankinden fazla görev düşü- 


yor. Çünkü buhranın derinleştiği zamanlarda, halk yığınları 
kurtuluş yolunu akıl almaz bir hızla kavrar ve devrim safın 


daki yerini alır, 


Nerede zulüm varsa, zalimlerin karşısına dikilelim. Nerede 
sömürü varsa, halkın önünde sömürücünün üstüne yürüyelim. Halkın isteklerini her yerde sonuna kadar savunalım, Hà 
kim sınıfların partileri toplanırken, bizler de halkı. harekete ge 
çirelim. Meydanları, yolları dolduralım. Halkın taleplerini savunmalı, parlâmentocu partilerin halkın hiçbir meselesini çözmeyeceğini haykırmalıyız. Sahte reform palavraları halkımızı 
aldatamaz. Halkımız zulüm ve sömürü çarkının parçalanması 
nı istiyor. Halkımız, herkesin emeğiyle yaşadığı, barış ve kardesliğin hüküm sürdüğü bağımsız bir Türkiye istiyor. 


Çizmeli kamçılı beyler! 


Çarkınızı kıracağız! 


Güvendiğiniz iktidarları 


Birer birer yıkacağız, 


Ta ki, halkın devrime! iktidarını kurana kada 


Almanya'daki 
50 bin işçimizin 
hali ne olacak? 


Uşaklı Ali Çetin diyor ki: 
«Bizi Almanya'dan attılar. On 
gün hapiste tuttular. İflâhımız 
kesildi, Hani bizi (oaffedecekler. 
di? Sunay, Demirel ve Çalışma 
Bakanının bütün vaatleri boş 
çıktı.» 

Halk düşmanı AP Almanya'da 
çalışan ellibin işçi kardeşimizi 
açlık ve sefalete mahküm etti. 
Bunlar «turist pasaportun lu iş 
çilerdir. 

İşsizlik ve yoksulluğun pençesi 
altındaki halkımız Almanya'ya iş 
çi olarak gitmek için 'senelerce 
sıra belkiyor. Sırayı bile bekleye 
meyecek durumda olanlar, dolan 
dırıcı işçi simsarları aracılığıy- 
la veya kaçak olarak Almanya” 
ya gitmektedir. Bu sırada elle 
rinde avuçlarında ne varsa dolan 


dırıcılar ve simsarlar tarafından 
çalınmaktadır. Böylece Almanya- 
ya varan işçiler, orada da işsiz. 
lik, yoksulluk ve Alman polisi, 
nin takibi ve baskısı altına girmektedir. 


Sunay, Demirel ve AP'i Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk halkı 
kandırdılar. «Turist pasaportlu 
işçileri Alman hükümetinin atfədeceğini» söylediler. Bu beyan 


üzerine son üç ay içinde yirmi 
binden fazla vatandaş son kuruşlarını da harcayarak «turist» 
olarak Almanya'nın yolunu tut. 
tu, 


Şimdi ise durum nedir? Alman 
polisi Türkiyeli işçileri takip etmektedir, Yakaladıklarını cezaevlerinde toplamaktadır, İki yüz 
kişi toplayınca, zorla Almanya- 
dan atmaktadır. İşçiler Almanya 
dan çıkarken üstleri Alman po. 
isleri tarafından aranıyor. Elli 
binden fazla Türkiye'li işçi bu 
durumda, 

Türkiye’! işçi kardeşleri Almanya'dan atılmamak için müca 
dele edelim. Polisin baskı ve 
hakaretlerine karşı birleşelim, 
teşkilâtlanalım. Almanya'daki İş. 
çi Köylü Bürolarıyla bağ kuralm. Aynı durumda olan bütün 
yabancı işçilerle birleşelim! AL 
man işçi teşkilâtlarının desteğini alalım. 


Yeter Artık 


(Baştarafı Sa, 2 de) 


kapatıldı. Yılmaz Cebeci arkadaşa baskı yapıldı. Yılmaz Cebeci 
arkadaş kahvehanesini devrimci- 


a İnailarinin ; 


İŞÇİLER! KARDEŞLER! 


Patronların sömürü ve zulmü her geçen gün artıyor. Fiyatlar patronların gerdanı gibi kat kat kat- 
Janırken Ücretlerimiz yerinde sayıyor, İşbirlikçiler içine. düştükleri buhranın bütün yükünü omuzları. 
miza bindirmek istiyorlar, Paranın değerini düşürerek bizi içine attıkları yoksulluk uçurumu her ge 
çen gün derinleşiyor. Hak arama mücadelemiz kan ve ateşle bastırılıyor. Bizi sarı sendika çemberi için, 


de ezmek istiyorlar, 


BİRLEŞELİM MÜCADELE BAYRAĞINI YÜKSELTELİM! 


72 zürriyetimizi köle etmek için çabalayan sömürücüleri yıkalım! 


rape, er 


15-16 Haziran Yolunda iLERi! 


Biz Zaferi, Herşeyiyaratan | yiğit Adel işçilerine Yardım 
Kollarımızla kazanacağız! 


Kampanyasına Katılalım 


Adel Kalem Fabrikasında 
45 günden beri devam eden 
grev sırasında olaylar çıktı. 
Amerikancı patron fabrikaya fabrikaya soktu, İşçiler patdışarıdan 60 işçi sokmak is- ron aleyhinde gösteriler yaptedi. İşçilerin protestosuyla ta, 


karşılaşacağını bilen Amerikancı patron bu işçileri as 
keri komandolar himayesinde 


Adel işçileri sendika hakları için mücadele ediyorlar. 
Türkiye'nin her yerindeki iş 
çilerden, köylülerden halktan 
destek alıyorlar. Amerikancı 
patronu mutlak dize getirecek / 
lerdir. 


Bu zalim sömürücülerin göbeklerini sırtımızdan vurdukları milyonlar şişiriyor. Satılmış sarı sendi. Sarı sendikanın ne demek olduğunu hepimiz bi. lıklı güvenle sağlanır. İşçiler kara günlerinde bir. 


kacıların yaladıklari çanakları bizim alın terlerimiz dolduruyor. Polise bağlanan maaş bizim ekmek paramızdan çalınıyor, Sırtımıza inen copiar, göğsümüze sıkılan kurşun çocuklarımızın nafakasından çalı- 


narak alınıyor. 


DOĞRULALIM! SİLKİNELİM! ARTIK AZGINLIKLARA DUR DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR. 
Biz ki işçi sınıfıyız. Sayısız mücadelelerde çelikleştik, Singer'de, Demir Döküm'de, Sungurlar'da, 
Derby'de, Gıslaved'de, Bossa'da sayısız fabrikalarda şanlı destanlar yazdı, Haklı dåvamıza saldıran polis ve kiralık adam sürülerini az mı bozguna uğrattık? Biz ki işçi smıfıyız, Halk düşmanlarına olan ki- 


düşen kardeşlerimizin kanları ile boyadık, En umutsuz günlerde yüzbinlerce kardeşimizle omuz omuza 


MURATCAM DiRENİŞİ 


Okmeydanı Muratcam işçileri, 
sendikalaşma yüzünden beş dev. 
rimci işçi arkadaşları işten & 
tılınca direnişe geçti. En ilkel 
şartlarla, 1500 derece sıcağın 
karşısında, pis mazot, yeğ ve kü 
kürt kokuları içinde çalışan işçiler şöyle konuştular: «Biz, şi 
şe fabrikasında çalışan işçiler, 
10 sene önce de ayrı ücreti alıyorduk. O zamandan bu yana ha 
yat üç misli pahalılandı. Birçok 
arkadaşımız hâlâ 12 lira ücretle 
çalışıyor. Patron doymak bilmi. 
yor. Şişeye son olarak yine yüz- 
de 14 zam aldı. Ama*yine hak 
yok, Ses çıkarsak işten atıyoruz. 


Bu Zulüm! 


lere tahsis etmişti. Halk ve dev. 
rımciler kahvede toplanarak İŞ- 
Çİ — KÖYLÜ gazetemizi ve devrımci yayınları okuyorlardı. 

2 Mart 1971 günü polis ateş 
ederek İstanbul Üniversitesini 
bastı. Devrimci öğrencileri dö- 


verek emniyete götürdü. Ardın | _ 


Her şeyi göze alarak sendikalaşmaya karar verdik, Soyguncu 
patron işletme 
du. Dalavereli işler yaptığı için 
fabrikayı babasının üstüne yap. 
mıştı, Sendikalaştığımızı duyunca zulmü arttırdılar, Biz de işi 
yavaşlattık. Bu sefer bize ön 
olan beş arkadaşımızı sudan se 
bep göstererek işten attılar. Bunun üzerine diğer arkadaşlar da 
işi bıraktı. Hain patron toplum 
polisini çağırdı. Gelen polis, işçi 
leri yıldırmak istedi. Fakat işçiler yılmadı. Bir usta polise ay. 
nı sertlikle cevap verdi: «Karşi 
nızda köle mi var? Öldü o de 


 virler. Beş işçi arkadaş işe alın 


meadıkça biz de çalışmıyoruz. İşçi olmayınca, bakalım sermayesi 
işe yarıyor mu?» 

Bir başka işçi arkadaş: «Pat. 
ron Türk — İş'e bağlı sarı Kristal — İş ile anlaşarak bizi böl 
mek istedi. Adam satın almak 
için tahsisat ayırdı. Ama içimiz. 
den satın alacak adam bulamadı.» dedi. 


me — annes »atınndan amir 


şefi görünüyor. 


karanlığın üstüne yürüdük. 1 
— 18 Haziran'da işçi bayrağını 
yücelere yükselttik. 
BİZ ZAFERİ HER ŞEYİ ÜRE. 
TEN ÇELİKTEN KOLLARIMIZ. 
LA KAZANACAĞIZ. 
Zalimler bizi ne zaman dağınik buldularsa vurdular, Ne zaman birliğimiz güçsüz olduysa) 
azgın saldırılar düzenleyerek bizi ezmeye kalkıştılar. Sayısız arkadaşımızı işten attılar, birçoğu 
muzu hapislere attılar. Sinsice plânlarla bizi yıldırmak istediler. Ne Zaman güçlü isek 
korkularından sindiler, Kahpece 
plânlarını gizleyerek pıstılar, 
Bugün zalimlerin gerici iktida 
rı AP yıkılmıştır. Bütün gericilerin sonu yıkılmaktır. Bugün 
zalimlere hücum etmenin günü. 
dür. Kurtuluş bayrağını yücelere 
kaldırmanın günüdür, Bugün hak 
b mücadelemizi bastırmaya çabalayanları sindirmek için kolla. 
rı sıvamanın günüdür, 
İşçiler. Kardeşler! 
im. Mücadele bayrağını kaldıraım. Halkımızın menfaatleri bize 
bunu emrediyor. İşçi sınıfının 
menfaatleri bize bunu emredi. 
yor. Şerif Aygül'ün, Mustafa Bay 


len'n, Abdurrahman © Bozkurt” 


çıkışını verdi. Ama ADEL'liler «YA HEPİMİZ, YA 


nışmasını gösterdiler. Patron üç beş silâhlı köpeği 
fabrikaya soktu, Ayrıca Balmumcu'dan 100 koman. 
do getirtti. Komandolar işçilere saldırdı. Kadınlar, 
kızlar dipçiklendi fakat ADEL'liler yiğitçe direndi. 


dım görmeden direniyorlar, KİMYA — İŞ yardım 
edemiyor çünkü patronların ve toprak ağalarının 
iktidarı sendikanın yardım etmesini kanunla ya 
saklamış. Patronlar ve iktidar işçilerin yalnız kalıp 
açlıktan ve sefillikten dize gelmesini istiyorlar. 


liriz. Çoğumuz Türk — İş'e bağlı sarı sendikalardan 
ayrılıp DİSK'e girebilmek için zorlu mücadeleler 
verdik ve sonunda başardık. , , 

Şimdi Kartal'daki ADEL KALEM FABRİKASIN, 
DA çalışan 230 canyoldaşımız da bize katılmak 
için mücadeleye atıldı. 

ADEL'de sarı sendika Petrol — İş ile Ağaç — 
İş kardeşlerimizi satmak içın patronla işbirliği ediyorlardı, Uyanan ADEL işçisi devrimci KİMYA — 
İŞ'e geçti. Ama patron buna razı gelmedi, KİMYA 
— İŞ'i tanımadı, 

Kardeşlerimiz 1 Şubat'ta oturuma geçtiler. Patron jandarmayı getirdi, Onlara güvenerek 15 işçiye 


birlerine omuz vermezlerse, birbirlerine güvenebi, 
lirler mi? ; 

KARDEŞLER, 

ADEL'li kardeşlerimizi patronun zulmüne, jan. 
darma ve komandonun dipçiğine mi terkedeceğiz? 
Yoksa onlara omuz verip işçilerin birliğini ve gü. 
cünü mü göstereceğiz? 

Kendini bilen her işçi elbetteki ikinci yolu se 
çer yani Birlik ve Kuvvet yolunu. m 

Bizler de öyle yaptık. İşçilerin parası azdır ama 
sayısı çoktur dedik, Eninde sonunda kazanacak 
olanlar patronlar, toprak ağaları ve onların ikti. 
darı değil, işçiler ve yoksul halktır dedik. ADEL’ 
kardeşlerimize yardım etmek için bir Komite kur. 
duk ve kampanya açtık, 

İŞÇİ ARKADAŞ 

Bugün önümüzdeki görev ADEL'li kardeşlerimi. 
ze yardım etmektir. Temsilcilerinize yardımcı 
olun. Kampanyayı geliştirin, Yardım etmenin öne 
mini anlayamıyan arkadaşlarınızı ikna edin. Yalnış 
kendini düşünenleri ikaz edin. Fedakârlık ve yiğit 
lik yolunu gösterin. 

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ! 

Adel, Plastel Plastik, Bürosan, Mutfakgaz, Aksan, 
Dev — Genç, Pertriks, Auer, Farglas, Türk — Hem 
kel, AEG — Eti, İşçi — Köylü Gazetesi, Derby Lâs 
tik, Gripin, Midiltipi, Tezsan, Topuz, Hoechst, Har. 
teks, Kimas, Eca, Torcelik. 


Yardımların İstanbul'da gönderileceği adres: 
Turan Zeren, Pertrix Grevi, Topçular — İstanbul. 


HİÇ BİRİMİZ» dediler, İşçilerin birliğini ve daya- 


ler ve saldırıları defettiler. 
KARDEŞLER, 
ADELI omuzdaşlarımız 1 aydir 5 kuruş yar- 


İşçilerin gücü birlikten doğar. Birlik ise karşı. 


Binlerce işçi işten atılıyor ? 
İş Guvenliği İçin 
Miiaadale Fdalim 


| 


YiYOG TIYGAN 


Yiğit Mücadelesi 


Yiğit Otosan işçileri patron ve sarı sendika zulmüne kahramanca karşı koyuyor. Patron ve patron uşağı Çelik — İş ile 
Metal — İş sendikalarının sinsi ve kalleşçe oyunlarını bozguna 
uğratıyorlar. Otosan işçileri DİSK'e bağlı Maden — İş'in çatısı altında kararlı bir mücadele veriyorlar. 

Otosan işçilerinin patron ve sarı sendikalara karşı parlak 
bir mücadele geçmişi vardır, 15 — 16 Haziran'dan çok önce 
başlayan mücadele şanlı işçi direnişinde zirvesine ulaştı. 1749 
Otosan işçisi 15 — 16 Haziran'da Kadıköy yakasında en önde 
yürüdü. Sıkı yönetimde askeri idareye sırtını dayayan bu alçaklar 81 işçiyi işten çıkardılar. Birçoğunu ihbar edip hapse attırdılar. Kahpece zulüm ve işkencelerle işçileri Maden — İş” 
ten istifa etmeye zorladılar. Bunların hepsini İŞÇİ — KÖY- 
LÜ gazetemiz 20. sayısında tek tek yazdı. 

Baskılar işçileri yıldırmadı. Aksine daha sıkı birleştiler. 
Zulme karşı kaya gibi durdular, Sıkı yönetimden sonra 600 
işçi Maden — İş'in çağrısı ile toplandı. İşten atılan arkadaşlarının geri alınması için mücadeleye karar verdiler. 2000 Arçelik' işçisi adına konuşan temsilci Remzi Arslan Otosan işçileri ile omuz omuza mücadele edeceklerini bildirdi. 

MÜCADELE DEVAM EDİYOR 

Şimdi ise, patron ve Türk — İş'e bağlı patron köpeği Me 
tal — İş ve Çelik — İş sendikaları işçileri ezmek için yeni tertipler peşinde koşuyor. Halkımızın en büyük düşmanlarından’ 7 
Koç Holding tekeline bağlı Otosan'ı bir zulüm ve sömürü yuva 7 
81 olarak tutmak istiyorlar, 

Sıkı yönetim sırasında polis ve sarı sendika işkencesi al 
tında istifa ettirilen işçiler tekrar Maden — İş'e dönüyor, Bugün 900 ün üzerinde işçi yeniden Maden — İş'e geçmiş bulunuyor. Bu işçiler geçen ay bir toplantı yaparak 17 temsilci 
seçtiler, Patron temsilcileri tanımak istemedi. 15 — 16 Haziran 
mücadelesine sebep olan 274 sayılı işçi düşmanı kanununu öne 
sürüyor. Fabrikada hemen hemen hiç üyesi olmayan sarı Çelik — İş'i tanıdığını söylüyor. 17 temsilci arkadaşı işten çıkarmaya kalkıyor, 

Koç'un çanak yalayıcısı Genel Müdür Ahmet Binbir bu 
oyunların plânlayıcısıdır. Zalim bir işçi düşmanıdır. 19 Ocak'ta 
bu tertiplere karşı işçiler topluca direnişe geçti. Bütün işçiler bir saat süre ile işi bıraktı. Gerel Müdür ve yardakçıları işçilerin kararlı tutumu karşısında geriledi. Temsilci listesini kabul etmek ve işten çıkarmaları durdurmak zorunda kaldı, Fa 
kat tertipler bitmedi. Patron Bölge Çalışma Müdürlüğü ile 
anlaşarak Maden — İş'i tanımama kararı aldı. 1 Şubat'ta işçiler tekrar direnişe geçti. Patron polis çağırdı. Parayla zorbalar 7 
kiralayıp direnişi kırmaya çabaladı. Ocak ayından beri kapıda % 
patron bekçiliği yapan bir araba toplum polisine birçok sivil 7 
polis te eklendi. Patron uşağı Ahmet Binbir ve İmalât Müdürü Alâaddin Ekmekçi kiralık zorbaları ve polisi kullanarak 7 
direnişe geçen kısımları diğer kısımlara bağlayan kapıları ka 7 
pattı. Böylece işçilerin topluca direnmeleri önlendi. 14 temsilci önce Üsküdar Emniyet Amirliğine sonra I. Şubeye götürülerek işkenceye uğratıldı. Yıldırılmaya çalışıldı. 17 temsileiden 
15'i ihbarsız ve tazminatsız olarak işten çıkarıldı. di işçi tehditle işten istifa ettirildi. 

İşçiler geçici gerilemeden dersler çıkararak daha tutkun, 
daha cesur, daha yiğit mücadelelere hazırlanıyor. Hoç Holding 
ve onun çanak yalayıcılarının gayretleri boşunadır. İşçi sınıfımız patron zulmünü yerle bir edip, sarı sendika çemberini 
parçalayarak haklı mücadelemizde zafer kazanacaktır. İşçi 
sınıfımız zor mücadele şartlarında bileniyor. Daha büyük, daha şanlı destanlar yazmaya hazırlanıyor. Bu gücün karşısında 
hiçbir kuvvet duramaz. Çelikten birliğimiz bütün alçakları yokedecektir. İşbirlikçi AP gibi bütün zalimlerin sonu yıkılmaktır. 


kararı olmadan yurda polisi sok 
mayacaklarını bildirdiler. Polisler kapiyı kırarak (gireceklerini 
söylediler. Öğrenciler savcılığa 
telefon ederek kapıyı açtılar. 
Polis öğrencilerin açtıkları ka. 
pıdan vahşi bir şekilde öğrenciler ve yurt müstahdemlerine sal 
dırdı. Yurttakileri emniyete götürdü. İşkence odalarında 35 
saat dayak ve işkence yaptılar. 
Yurdu basan polis her şeyi kırip yıkmıştı, Öğrenciler ilk elde 


bin lira zarar tesbit ettiler. Bas 
kın ve işkenceyi cesaretle göğüsleyen öğrenciler, devrimci mü. 
cadelelerini daha kararlı ve cesur olarak yürüteceklerini açıkladılar. 

Tunceli'de Hasan Ali Aslan ve 
devrimci arkadaşı bir aydır tutukludur. Bildiri dağıtırken ve 
gazetemizi satarken tutuklanan 
arkadaşlarımız henüz mahkeme - 
ye çıkarılmamışlardır, 

Diyarbakır'da Mehdi Zana doğu mitinglerinde yaptığı konuşmalar yüzünden on gündür tutukludur. 

Ankara'da işçi arkadaşımız 
Adlen'e, devrimci broşürler sat. 
tığı gerekçesiyle Çankaya Kara 
kolunda, Emniyet Sarayı Birinci Şube'de işkence (edilmiştir. 
Arkadaşımız falakaya yatırılmış, 
saçları yolunmuştur. Polis, arkadaşımızı «Hıdır'ı attığımız gibi 
seni de buradan aşağı atacağız» 
diye tehdit etmiştir. 

Diğer taraftan Gaziantep dev. 
rimcilerinden Bektaş Avşar arkadaş da tutuklanmış ve ceza€- 
vine konmuştur. Bektaş Avşar'ın 
tutuklanma sebebi, İŞÇİ — KÖY 
LÜ gazetemizde çıkan tırpanlı 
köylü resimlerini cebinde taşı. 
masıdır, Toprak ağaları 've te 
fecilerin iktidarı, yiğit köylülerimizin tırpanlı resimlerinden da 
hi korkmaya başlamıştır. Kork. 
tukları mutlaka başlarına gele 
cektir. Yeter artık, halkın dâvs. 
sını savunanlara yapılan bu zu. 
lüm! BEKTAŞ AVŞAR DERHAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR! 

Halkımız üzerindeki polis ve 
jandarma zulmüne derhal son 
verilmelidir. Siyasi polis cinayetler işliyor; işkence yapıyor; göz 
göre göre yalan söylüyor ve tertiplere girişiyor. Halkımız, işçilere, köylülere ve gençliğe işkence yapmayı meslek edinmiş zalimlerden, bu yaptıklarının hesabını bir bir soracaktır. 


7 


kaybolan eşyalarıyla birlikte beş|* 


f o Dunugu eyle, ŞE verm ere 

alan polisler işçilerin üstünü a- 
Tadı. Bir işçi arkadaşımızı se 
bepsiz 19 saat tutukladılar, Yakın fabrikalardaki işçiler de Mu- 
.ratcam'da direnen yiğit arkadaş. 
larını destekleme kararı aldılar. 

Bir işçi de şunları anlattı; 
«Biz artık o belledikleri pısırık, 
robot işçiler değiliz. Uyandık artık, hakkımızı Boğazda, lüks 
gazinolarda viski parası olarak 
Amerika'ya gönderen halk düşmanı şiş göbeklilere yedirmeye 
ceğiz. Bunun için DİSK'e bağlı 
Hürcam — İş Sendikasına gir. 
dik. Hakkımızı sonuna kadar sa 
vunacağız. Onlar büyük büyük 
apartmanlarda, altlarında hususi 
araba zevk ederken, ben geçende 
kirası ağır geldi diye iki odah 
evden tek odalı gecekonduya ta 
şındım. Kazandığım para kuru 
ekmeğe bile yetmez oldu» dedi. 

Hain patron Martın sekizinden 
beri direnen işçilerir tamamını 
Noteri de getirerek, çalışmıyor- 
lar gerekçesiyle işten attı. Yeni 
işçi aranıyor diye gâzeteye ilân 
verdi. Hürcam — İş sendikası 
hâlâ yetki alamadı. Bölge Çalışma Müdürlüğü oyalıyor. Bu yüz. 
den sendika da bir yardım yapa 
miyor. Halk düşmanı hain pat 
ron siparişlerini diğer Şişe Cam 
fabrikasında yaptırıyor. Fakat O 
fabrikanın işçileri de bu duru. 
ma karşı uyarıldı. Direnen arkadaşlarının başarısı için onlar da 
karar aldılar, Çevre fabrikaların 
işçileri aralarında para toplayarak arkadaşlarına götürdüler. İşçi arkadaşlardan biri «Zalim patronlardan daha iyi şeyler bekle. 
yemezdik. Bütün patronlar soy. 
gunlarını sürdürmeye çalışırlar.» 
dedi. «Kararlıyız. o Zincirlerimizden başka neyimiz var kaybedecek. Daha bir ay olmuştu işe 
başlayalı. Ondan önce 52 gün 
bize bir kuruş ödemeden, fabrikayı tamirde tuttu. Biliyoruz ki, 
köylerdeki insanlarımız da top. 
rak ağaları ve tefeciler tarafın. 
dan sömürülüyor. Biz işçi köylü 
birleşerek hepsini yerlere çarpacağız. Ne istif ettikleri paraları, 
ne polisleri, komandoları, ne de 
Amerikan emperyalizminin silâh 
ları bu kinimizi susturamayacak 
Hepimiz devrim yoluna canımızı 
adadık. Halkın gücü hiçbir engel 
tanımaz. Zulmün topunu tüfeğini 
yerle bir eder» 

Son olarak, çevre fabrikaların 
işçileri ile yapılan görüşmeler. 
de hain patronun fabrikaya kendi adamlarını sokmasına toplu 
ca engel olunma kararı alındı 
Yiğit Muratcam işçileri sonuna kadar direnmeye kararlılar. 


teri! 15 16 Fasian yolunda 
İLERİ! 


Ereğli'd 


Sarı Sendikayı Alteti. 


Ereğli'de 4600 işçiden 3700 ünün Maden — İş'e geçmesi sömürücü patronları telâşa düşürdü, Yeni tertiplere başvurmala, 
rini yol açtı.. 

İşçilere önderlik eden İlhami 
Akman, Sina Çıladır ve Işık Alamur gizli örgüt kurdukları iddi. 
asıyla tutuklandılar. 


Büyük bir iktisadi sıkıntı içine düşen Amerikancı patronlar, işçileri toplu olarak işten çıkartmaya 
hız verdiler. Yurdu saran pahalılık ve vergiler, pek çok kimseyi hiç bir şey satın alamaz hale getirir 
ken, aynı zamanda mallarını satacak yer bulama yan patronları da buhrana sokmuştur. Patronlar önce bir miktar işçi çıkartmışlar, daha sonra da Kartal Mühendislikte ve daha başka yerlerde olduğu 
gibi fabrikaları kapatmaya başlamışlardır. Bundan başka bazı fabrikalarda da kalifiye işçiler işten çi 
kartılmakta ve onların yerine çok düşük ücretle çalışmayı kabul eden işciler alınmaktadır. 

Şimdiye kadar işten çıkart. 
lan işçiler ve bunların çalıştık. 
ları fabrikalar şöyledir: 


Sungurlar 150, Otosan 756, Singer 90, Haymak 150, Özkardeş. 
ler 60, AEG ETİ 10, Çelik Ha 
Ist 10, BMC 300, Çelik Montaj 
340, Plastel Plâstik 11, Gislaved 
131, Özergen Lâstik 45, Derby 
Lâstik 104, Gizli Bant 84, Derby 
Plâstik 22, Güneş Plâstik 38, 
Baby Lâstik 21, İnan Plâstik 17, 
Luxor Tarak 13, Mikafor Plâstik 10, MAN 546, Otomarsan 105, 
Vinileks 125, Ytong 40, Adel Kalem 234, Kristal Cam 86, Uzel 
Traktör 200, Adana Bossa 140, 
Tarsus Çukurova 20, Aliağa rafi- 


e İşçiler 


. . .. .. 
1Ş6I-KOYLU 

GAZETESİ 
Onbeş günlük gazete * 5a 


hibi ve Sorumlu Yazı İşler) 
Müdürü : Ömer Özerturgut 


Patron, işçi İlhami Akman'ı iş 
ten atacağını bildirdi, Bunun üzerine İlhami Akman'ın arkadaşı 
sıcak hadde işçileri direnişe karar verdiler, İşçilerin mücadele, 
si sendikayı da harekete geçirdi. 


İşçiler kararlı bir mücadeley. 


le, patronun arkadaşlarını işten 
atmasına engel oldular. 


* Dizgi — Tertip — Baskı : 
Ulusal Basımevi » ANKARA 
İdare yeri, yazışma ve abone 
adresi : Adakale Sokak 24/1, 
Kızılay — Ankara * 
Telefon : 12 74 17 


AMMAN UMMMMUMM AMMAN 


AMAN 


yam 


Işçi hakkı savununca işten atıldık 


İŞÇİ ARKADAŞLAR 

Bizler, Kader Mensucat fabrikasının işçi 
temsilcileri Asım Yüksel, Celâl Karaca ve 
Sadık Pişkin, patrona ve patronun köpekliği. 
ni yapan Teksif'e karşı İşçilerin haklarını 
savunduğumuz için işten atıldık. Patron işçi. 
lerin öfkesini yatıştırmak için, bizlere “üçer 


.bin-lira temsilcilik hakkı ödediğini yaymıştır; 


bu alçakça bir yalandır! 

180 işçi arkadaşımıza, işten çıkarılacakla. 
rı ihbar edilmiştir. Peşinden 100 işçi daha a 
tılacaktır! Patron bunu tensikat bahanesiyle 
yapmaktadır. Gerçek böyle midir? Hayır! Gerçek şudur ki, patron işçilerin kanını son dam 
lasına kadar emmek istiyor. Teksif gibi sarı 
bir sendikanın aldığı zammı dahi işçilere çok 
görüyor. Onu ödememek için eski işçileri atıp yerine en düşük ücretle yeni işçi alarak 
ücret zammından kurtulmak istiyor, Zaten 
şimdiden, çıkârılan işçilerin 'yerine çok düşük 
ücretle çalıştırılan muvakket işçiler alınmak. 
tadır. 

ARKADAŞLAR! 

Hangi şartlar altında çalıştırıldığımızı he 
pimiz biliyoruz. Bizlere günde beş lira karşi. 
uğında un çorbası ve ıspanak veriliyor, Fab. 
rikada «asker usulü» bir disiplin uygulanmaktadır. * Patronun sadık uşakları ustaların, 
işçilere küfretme ve tokatlama ( şelâhiyetleri 
vardır. Sağlık şartları çok kötüdür, Hepimiz 
bu kötü şartlar altında esirler gibi çalışırken, 
şimdi de üç beş kuruşluk zammı ödememek 
için bizleri işten atıyorlar. 

'Teksif, patronun bu insafsız sömürüsüne 
ve zalim baskısına destek oluyor! Teksif yet. 
kilisi “Orhan Biçer'le konuştuğumuzda bize 
verdiği cevap şudur: «İşçiler kim oluyormuş 
Bir patronla da hu kadar uğraşılmaz ki.» 


Patronun 175 işçiyi işten çıkartacağını bildir. 
mesi üzerine, yine bu adam «Bence Farketmez» demiştir. Sendika yetkilileri fabrikaya 
geldiklerinde, işçilerle değil, patronla görüşmektedirler. Bunlar patronlarla elbirliği ede. 
rek işçilerin alın terini ceplerine indiren, aşa 
gılık işçi düşmanlarıdır. 

ARDAKAŞLAR! 

Patronlar ve sarı sendikacılar işçilerin bir- 
'i#inden farelerin kediden korktuğu gibi korkmaktadırlar! APRE'de 200 ün üstünde işçi çalıştığı için, şimdilik onları kapı dışarı etmek. 
ten çekinmişlerdir. Fakat ileride APRE'deki 
işçi kardeşlerimizi de işten atacaklar, 

Patrona ve sarı sendikacılara hak ettikle 
ri karşılığı en kısa zamanda vermek zorundayız. Haklarımızı bileğimizin gücüyle © söke 
söke almak zorundayız. Sefalet ve esaret zincirini paramparça etmek zorundayız. Susmak, 
teslim olmak demektir. Teslim olmak, işsiz. 
liğe, açlığa, sefalete ve köleliğe mahküm olmak 
demektir. 

İşçi kardeşlerimizin kapı dışarı edilmesine 
izin vermeyelim. Birlik olalım. Bugün işçile. 
rin menfaatini daha iyi koruyan DİSK'e bağ. 
U HÜR MENSUCAT Sendikasında birleşelim. 

İşten atılan bütün işçiler geri alınmalı ve 
bundan sonra hiç bir işçi isten atılmamalıdır! 

Sendika hürriyetini tehdit eden her türlü 
baskıya son verilmelidir! 

İş güvenliği mutlaka sağlanmalıdır! 

Grev ve toplu sözleşme haklarını: ortadan 
kaldıran bütün baskılar durmalıdır! 

Yaşasın işçilerin ‘birliği ve kardeşliği! 

Kahrolsun zalim patronlar ve sarı sendi. 
kalar! 

İşten atılan işçi temsilcileri 
Asım Yüksel, Celâl Karaca, Sadık Pişkin 
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nerisi 480 ve daha bizim tesbit e 
demediğimiz binlerce işçi. 


Maslak'taki Plâstik (Sanaytin. 
de çalışan Ali Yaşar şöyle diyor: 

«9 yıldan beri bu işte çalışı 
yorum, İşimin tam ehli olmuştum. Ama kış kıyamette sokakta 
kaldık. Ailemin karnını doyur. 
mak için çalışmak zorundayım. 
Nereye gittiysek fabrikaların ka- 
Pıları yüzümüze kapandı. Daha 
düşük bir ücretle bir iş bulsam 
yine çalışacağım.» Binlerce işçi 
Ali Yaşar gibi düşünüyor. Ve 
zalim patronlara karşı hınçları 
bileniyor, bilinçleri keskinleşi- 
yor. 


Batman'da Türkiye Petrolleri- 
nin ek inşaatında çalışmak iste. 
yen üç bin kişi «açız, iş istiyoruz» diyerek rafineri binasını ve 
ve Bölge Müdürlüğünü işgal etti. İşçiler kendilerine karşı koymaya çalışan jandarmayı dağıtıp, 
bir süre onları içeri bırakmadı. 


lar. 


İmar ve İskân Bakanlığının 
prefabrika ahşap konut âmirii 
ğinde çalışan 250 işçi de işten a 
tılmca Bakanlığa yürüdüler, Zel. 
zele, sel gibi felâketlerde evleri 
yıkılanlara verilen binaları inşa 
eden işçiler, iş bittiği gerekçesiy « 
le işten çıkartıldılar. Teknik — 
İş sendikası üyesi işçilerin karar 
Ulığı karşısında gerileyen Bakanlık, işçileri tekrar işe almak 
zorunda kaldı. 


İş güvenliği işçi o sınıfımızın 
bugünkü ` mücedelesinin en önemli hedeflerinden biridir, 


TOPRA 


Ağalar ve tefeciler ortadan kalkmadan 
bize hayat hakkı yok! 


KÖYLÜLER, KARDEŞLER! 


GELİYOR HEYY BRE DOSTLAR. GELİYOR 
KOCA HALKIM KALKA KALKA GELİYOR 


YIKILASI ZORBALIĞIN ÜSTÜNE 


AÇ TOPRAĞA BAKA BAKA GELİYOR 


Ağalara Kaşı 
Hincia Doluyuz! 


Sungurlu'dan bir köylü 
arkadaş yazıyor 

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 
Dursun” Ağa iki yiğit kardeşimizi öldürdü. Bu bain ve gaddar 
ağa, halka zulmederek gasbetti- 
Jı servetini muhafaza etmek i 
çin halkın kafasını bulandırıyor. 
Sakal bırakıp, o siyah cüppeyle 
dolaşıyor, Kuran kursu açıyor. 
Cnun sömürdüğü köylülerden 
biri, halkımızın Kuran kurslar 


AP iktidarı çöktü. İşçilere ve köylülere, bütün emekçilere zulmettiği için çöktü. Halka zulmeden bütün iktidarlar, mutlaka yıkılacaktır. 
AP iktidarı, kimlerin -iktidarıydı? Zalim ağaların, kanemici tefecilerin, 'vur. 


guncu tüccarların, işbirlikçi patronların iktidarıydı. Şimdi, AP yıkıldığı i 
tün bu sömürücüler sinmiş durumdadır, Bütün çizmeli, kamçılı beyler, 


çin bü: 
halkın 


mücadelesinin kendilerini ezeceğinden korktukları için, kaçacak delik arıyor- 


lar. Köylüler ise, bir şahin gibi, gö 
Harekete geçmenin tam zamanıdır. Ayağa ka 
ların gasbettiği topraklarımızın ve vurguncu beylerin 


gündür. 


larının üstüne yürüyelim! 


YOKSUL VE TOPRAKSIZ KÖYLÜLER! ğe 
YARICILAR, ORTAKÇILAR! KARAKULLUKÇU İŞÇİLER! 
BÜTÜN KÖYLÜLER! BİZİ DİNLEYİN! 

Geçen yıl, köylülerin sömütücülere karşı mücadelesi hızla ilerledi. Türkiye” 


de 25 milyon köylü, yoksul ve açtır. Köylün Gi 
gü alınteri, göz nuru ve kandır. Karşılığında cebine milyonlarca lirayı indiren 


özlerini ağa topraklarina dikiyorlar. Gün bu- 
Ikalım! Birleşelim! Ağakapattığı hazine toprak- 


ün bütün gün çalışıp toprağa döktü- 


kimlerdir? Bunlar, köylünün ürününe elkoyan zalim ağalardır. Köylüyü borca 
batırıp kanını emen tefecilerdir. Hasat vakti buğdayı, tütünü, ayçiçeğini, fındığı 
yok fiyatına satın alan, ama kışın herşeyi ateş pahasına satan tüccarlardır. 
BUNLAR DÜŞMANLARIMIZDIR. Köylünün üzerine jandarma salan onlardır. Sömürücüler ve zalimler ortadan kalkmadan bize hayat hakkı yok! 


KARDEŞLER! 


Bugünlerde bir toprak reformundan söz ediliyor. AĞALARIN GASBETTİĞİ 


TOPRAKLAR BİZİMDİR! HAK VERİLMEZ, ALINIR! Toprağın köylüye hediye 
edildiği nerede görülmüş? Köylü, toprağı birleşerek ve mücadele ederek alır. 


Kurtuluşumuz, toprak devrimiyle olacak. Toprakları, topraktan 
mizle, tırpan tutan güçlü ellerimizle söküp alacağız. Bunun yo 


kamcılı beyleri yerle bir etmektir. Yürüyelim zulmün üstüne! 


ARTIK YETER BU ZULÜM! 


çatlamış  ellerilu, bütün çizmeli 


Bu gerçekleri kavrayan köylüler, her geçen gün birlesiyorlar. Kuvvet top- 


luyorlar. Zalimlerin iktidarını parçalayacak olan muazzam gücü hazırlıy 


orlar. Bu 


güç halkın bağrından mücadele içinde doğacaktır. Bu güç toprakları alacak, zulmü 


yere çalacaktır. Bir köylü arkadaş, Şi 


bizim olacak!» 


öyle diyor: «Dağ taş insan olunca, her yer 


Anamur'da, Gaziantep'de, Nohutalan'da yüzlerce 
binlerce olup yürüyen fıstık üreticileri, 


Malatya'nın, 


, Afyonkarahisar'ın haşhaş ekicileri, 


Göksun'da, Dursunbey'de ormancıların zulmüne 
karşı meydanları dolduran köylüler, 


HEPSİ BU GÜCÜN PARÇALARIDIR. 


Kooperatifte ağaların yönetimini yıkan Amasya 
köylüleri; 
Sendika kuran ve tefeci — tüccara başkaldıran 
Ege'nin tütün ekicileri; 
Trabzon'da, Rize'de, Samsun'da sömürücüleri titreten fındık ve çay üreticileri, 


HER G 


İLERLETİYORLAR. 
Konya Ereğlisi, İğciler İstasyonu, Ilgın Olukpınar, Tire Yenioba, Akşehir, Değirmenözü köylüleri 
TOPRAKLARI İŞGAL ETTİLER. 


jandarmayı kovdular... . 


Kızılcaavlu köylüleri, ağayı 


N, HER SAAT MÜCADELELERİNİ 


korumaya çalışan 


BiZiIMDİR! 


Turanlar Köyünden, Bütün İşçilere, 
Kölyülere Selam Var 


Aydın ilinin, Germencik ilçesinin, tam gü 
neyinde beş kilometre uzaklıkta Büyük Menderes'in suladığı bitek topraklar üzerine Turanlar köyü yüzyıllar önce kurulmuştur. Bu 
köyde halihazırda 315 hane, 1900 nüfus otur. 
maktadır. Tabiatın bahşettiği bu mümbit toprak, yıllar yılı köye bakmıştır, köylü de toprağa. 


Köylünün yıllarca özlemini çektiği toprakları gasbeden bir zalim ağa (Muzaffer Keskin) 
köylüleri acı kırbacı altında inim inim inlet, 
miştir. Bu #niltileri, açlığı, sefaleti çeken Turanlar köyü halkı nihayet 4 Ocak 1971 de ağa 
lığa dur demek zamanının gelip geçtiğine inanarak devrimcilerin bilinçlendirmesiyle haklı 
olarak toprak eylemine girmiştir. 


da köylüsüne, bir daha kopmamak tizere sıkı 
sıkıya sarılmıştır. 

Turanlar köyünde ağaların çıkarını savunan, onların kılıcını sallayan işbirlikçi ağa kirıntıları, devrimcileri köye sokmamak, köylüyü mücadelesinde yapayalnız bırakmak için. 
ellerinden geleni yapmışlardır, , Ancak bu sökmemiş. Kendini yoksul köylünün kurtuluşuna 
adamış devrimciler yılmak nedir bilmeden, 
köylülerle omuz omuza mücadelede yekvücut 
olarak çalışmıştır. 

Kurtuluşun mücadele ile gerçekleşeceğine 
inanan tüm işçi, köylü yekvücut olarak mem 
leketin her köşesinde çalışmalıdır. 

Bütün bu hareketleri Turanlar köyü ole 
rak bütün gücümüzle destekliyeceğimize and 
içeriz. 


Bir ananın yavrusuna, yavrunun da anasına 


Sârıldığı gibi Turanlar köyü toprağına, toprak 


Fethiye ve çevresinde geçimini tütüne bağlamış binlerce ai- 
le vardır. Bunlar bütün bir yıl 
ailece çalışarak ürettikleri tütün 
leri vurguncu tüccara ve soygun 
cu Tekele yok pahasına satmaktadır. 

Tüccarın vurgununa, Tekel'in 
soygununa «dur» demenin zamanı çoktan gelip geçmişti. Bunu 
kavrayan Fethiye tütü üs“ü 
cileri TTÜS'nın çatısı altında bir 
leştiler bir güç oldular. 


Vurgun ve talanlarının gün 1- 
şığına çıktığını gören bir avuç 
tüccar, Muğla Valisine, İçişleri 
Bakanına, tel üstüne tel çektiler. Dediler ki: «Köylüler uyanı- 
yor. Vurgunumuz meydana çıkmaya başladı, Köylüler komünistlerle birleştiler, Halimiz dumandır, Tez elden yardımımıza 
koşun.» 


İçişleri Bakanı, vurguncu tüc, 
carların bakanıydı. Elbette onla 
TI yalnız bırakmazdı. Bırakmadı 
da. Muğla Valisine emir verdi. 
Dedi ki: «Sen ne biçim valisin. 
Baldırı çıplak köylüler, has a- 


damlarımız olan vurguncu tüc- 
..vlana hasaba klise UVarsiiniet. 


yap yap, vurguncu füccarlarımı, 
zın vurgunlarını sürdürmelerini 
sağla. Görevini iyi yap..» 


Vali, bu emri yerine getirmek 
için can atıyordu. Çünkü o da 
vurguncu tüccardan yanaydı. Kol 
ları sıvadı. Kendisi gibi halk düş 
manı olan Emniyet Müdürü ile 
birlikte Muğla — Fethiye yolunu kesti, Günlerce arabaları a. 
rayıp — taradılar, Fethiye'ye gelecek devrimcileri yakalayıp, on 
lara işkence edecekler, vurguncu tüccara yaranacaklardı. Ama 
umutları kursaklarında kaldı. 
Devrimciler, akın akın dağlar. 
dan, tepelerden yürüyerek, Fethiye'ye geldiler. Köylere dağılıp 
onlara birleşmelerini ve mücade 
le etmelerini söylediler. Dediler 
ki: «İktidâr vurguncu tüccarın 
iktidarıdır. Vurguncu tüccarlar 
sizin sınıf o düşmanlarınızdır. Sınıf düşmanlarımızı yerle bir etmek kurtuluş için zorunludur. 
Siz de birleğin, sınıf düşmanla, 
rmızı yerle bir edin. Siz milyon 
larca halksınız. Zalimler güçsüzdür, Önünüzde duramaz.» 


Bunu 'duyan vurguncu tüccarlam Minione atama ana 


Devrimci Selâmlar 


Turanlar Köyü Halkından İsmet Akkayaoğlu 


Fethiye'de vurguncular telaşa 


düştü 


ki: «Eğer bu uyanmanın önüne 
geçemezsen, sen bir daha bu yanlara uğrama, Bizden oy da bek 
lemeyin, Gayri gerisini sen düşün.» 


Fethiye İçişleri Bakanı Hal- 
Gun Menteşeoğlu'nun seçim bölç 
gesidir. Btekleri tutuştu. Yq 
niden valiye, kaymakama ve güvenilir muhtarlara, emirler verdi. Dedi ki: «Kim 
birlik olup vurguncu tüccara 
karşı çıkarsa yakalayın. Karako 
la alıp işkence edin. Soygun ve 
talana karşı çıkmanın cezasını 
çeksinler.» 


köylülerle 


Emri alan birkaç satılık polis 
memuru ve komiser Ali Gürçağlar, «göreve» başladılar. Kim köy 
lüden yana ve vurguncu tüccara 
karşıysa tesbit ettiler. O çevre. 
de aslında bütün halk, vurguncu 
tüccara karşıydı. Onlara diş biliyorlardı. Polisin, bütün halkı 
tesbit etmesi mümkün olmadı- 

„ğından, polis halkın önünde mü, 


dı, tayı tersine halk” üzerindeki 
“baskının artacağını söyleyince, 
ağa bu kardeşimizi öldürdü, Ağa- 
nın yağcıları bu kardeşimizin ce 
naze namazının kılınmasına engil olmak istediler. 


Ağa; altı ay geçmeden, bir 
yolunu bulup hapisten çıktı. İlk 
is olarak kendine iki adam kira 
ladı. Korkudan, halkın içine giremez oldu. Yanına iki adamını 
almadan sokağa adımını atamaz 
cidü. En'çok da öldürdüğü kardeşimizin ağabeyinden korkuyor 
du. Sonunda adamlarından bi 
mne de bu kardeşimizi öldürtti. Dursun ağa tekrar adamıy. 
la hapse girdi: 


“Hain, kalleş Dursun ağa, senin 
gibilerine yakında cezanızı vereceğiz. Şahlanmış atlarımızın ar 
dmdan köpekler gibi sürüklene 
ceksin, Vadeniz yakındır. 


KIMDIR BULUCU ? 


AP iktidarı Kürt halkına en 
ağır baskı ve zulümleri yaptı. 
Hâkim sınıflar Kürt halkı üzerinde asırlardır eritme politikası 
uyguluyor. Zalim AP bu pölitikayı en azgın bir şekilde devam 
ettirdi. İŞÇİ — KÖYLÜ gazetemizin 29. sayısında, son “iki 
üç ayda Kürt halkına karşı girişi 
len saldırıları ve yapılan işkenceleri bir bir yazdık. Bunları 
tekrar tekrar okuyalım. «Birlik» 
«beraberlik» . yalanları savuran 
bu işkenceci canavarların gerçek 
yüzünü meydana çıkaralım. 

Baskı ve zulmün baş sorumlu 
su olan AP ve diğer hâkim sınıf 
partileri: «Kürt halkı yoktur 
«Kürt halkından bahsedenler bö. 
lücüdür» diyorlar. Kürt halkı 
yok da bu canavarlar kime zul 
mediyor? Doğuda komando birliklerini saldırtlıkları (o köylerde 
kim oturuyor? Meydanlara top 
lanarak tüyler ürpertici işkencelere uğratılanlar kim? ` Camilere doldurularak «Silâih getirin 
yoksa hepinizi yakacağız.» diye 
tehdit edilenler kim? Bu saidır. 
gan ırkçılar sonra da en utanmaz yalanlarla ortaya (çikiyor 
«Birlik» çi, «Beraberlikçi» görünmeye çabalıyorlar 

Asıl bölücüler o zalimlerdir. 
Kürt köylerinde kadınları da 
ğa kaldırıp, bir hatta sonra çirılgıplak salıverenlerdir Ası) bë 
Weier “htıvar kadinlarin par- 


Lp 


AN 
EN 


DİNLEYİN SÖZÜMÜ FUKARA KULLAR 
İŞÇİLER ŞAHLANMIŞ KÖYLER NE DURUR 
ERİMİŞ DAĞLARDA KAR İLE BUZLAR 
DERELER ÇAĞLAMIŞ ÇAYLAR NE DURUR 
khat 
İŞÇİ KÖYLÜ BÜTÜN HALKIM ÇOK YAŞA 
HAYDİ CANLAR SİZ DE GELİN SAVAŞA 
TUTUN BİR UCUNDAN ULAŞSIN BAŞA 
ORA BABAYİĞİT ERLER NE DURUR? 


makları arasına mermi sıkıştı - 
rıp kiranlar ve kırdırtanlardır. 
Asıl bölücüler, en hayasız işkericelerle kürtleri köylerini terketmeye zorlayanlardır. En alçak bölücüler Abdülkadir'i ve sa 
yısız köylüyü vuranlar ve vurdur 


| tanlardır. Ana dili ile türkü söy- 


lediği için: öğrencileri okuldan atanlar ve attıranlardır Asıl en 
utanmaz ve işkenceci bölücüler 
hâkim, sımıflardır. Amerikancı 
patronlar, zalim toprak ağaları. 
kan emici tefeciler. Onların iktidarları ve onların partileridir. 

Bunların «bölünme» dedikleri 
kendi iktidarlarının ve sömürü 


çarklarının bölünüp pafçalanma 
sıdır. Kürt ve Türk halkının O. 
muz omuzs zulmü ve sömürüyü 
bölüp parçalamasıdır. Zulüm se 
bebi budur. Halklar arasına nifak tohumları ekmek için çırpınmalarının sebebi budur. Bütün çırpınmaları. Kürt ve Türk 
halkı birleşince ne muazzam bir 
güç meydana geleceğini bildikleri içindir. ; 

Mustafa Kemal Sivas Kongresinde Kürtlerin varlığını tamdı 
Lozan'da İsmet İnönü, barış ma 
sasına , Kürtlerin ve Türklerin 
temsilcisi olarak oturdu Milli 
Kurtuluş Savaşımızın < zaferinde 
Türk ve Kürt halkının kardeşliği büvük rol oynadı. İşte halk 
diismanları bu yüzden zulmedi. 
yor ve halkları düşman etmeye 
çabalıyor. 

Türk ve Kürt halkı mutlaka 
birleşecektir. En fazla Kürt ve 
Türk emekçilerinin birleşmeye 
ihtiyacı ve hasreti vardır, Çünkü 


düşmanları aynıdır. Düşman bir, 


avuç sömüritcü zalimdir, Bun, 
lar Türk halkına da, Kürt halkına da zulmedip onları eziyor ve 
sömürüyor. İki halkın birleşme- 
$ini önlemek için Kürt halkına 
ayrıca bir de ırkçı zulüm yapiyorlar. ; 
Sömärücüler. her zaman en a. 
şağılık yalanlarla ` zalimliklerini 
örtbas etmek * isterler. * Bunlar, 
işçilerm kövlülerin  düvasifı Sa 


Kayabaşı köylülerihin 


P 


in ateşe verdiği Niyazi Res- 


ne'nin çiftliğinin alevi i, köylülerin kurtuluş yolunu 


aydınlattı. 
Turanlar'da, şim 
yorlar. 7 


YOR. 


köylüler ağayı köye sokmu- 
ONLAR BİZE MÜCADELE YOLUNU GÖSTERİ- 
YOKSUL VE TOPRAKSIZ KÖYLÜLER! 


AĞA TEFECİ ZULMÜ ALTINDA EZİLENLER! 


Sözümüz sizedir! — 


Bugün Türkiye'de hâlâ toprakların büyük kısmı 


ağaların elinde: Beş köy, on köy ileri 
yüzlerce, binlerce köy. ileri atılmalıdır. 


atıldı. Şimdi 
Milyonlarca 


köylünün yüreği, yeni mücadelelerin ateşiyle tutuşu- 
yor. Köylü birlik olunca ağa dediğin ne ki? Bizden 
çalınan bereketli topraklara, bir avuç sömürücü sahip BİZ İSE MİLYONLARCAYIZ. İçimizden şehitler 
döker yürürüz, ama bırakmayız topraklarımızı. 
,  Topraklarımızı almak için cesaretle ileri atılalım 
İşçilerle ve bütün emekçilerle birleşelim. 

Birlikte mücadelemizden güneş doğacak. 

TOPRAK VE EKMEK İCİN, 

ZULME SON VERMEK İÇİN, 


İLERİ! 


vunanlara da, «Milleti ışçi, köylü, 


sömürücü diye bölüyorsunuzu di ` 


yorlar. Bir avuç zalim sömürücü 
kendini halktan göstermeye çabalıyor. İkiyüzlülükleri ve zalimlikleri ortaya çıkınca, halk 

nıp ayağa kalkınca başlarına ge. 
leceği biliyorlar. Onun için ezerken, sömürürken işçileri köylüleri bölüp birbirine düşürmek İçin ellerinden geleni (yaparlar, 
Fabrikalarda Kürt ve Türk işçi. 
leri birbirine düşürmeye çabalar 
ken hiç «birlikten» bahsetmezler. 
En hayasız yalanları ileri sürüp 


Nalın da VUR Mihina da 


sırat nalları dikti! 


du. «Serkeş öküz soluğu kasap dükkânında alır» demişler, 
Bütün halk düşmanlarının sonu yok 


ti. 


Daha bir hafta önce Demirel ve avanesi mangalda kül bırakmıyordu. Bütün AP madrabazları «ufak dağları ben 
yarattım» diye cıyaklıyordu. Şimdi kuyruklarımı bacaklarının arasına kıstırdı- 


lar. f 


Bütün zalimlerin sonu yıkılmaktır. 
Amerikan sermayesinin ve toprak agalarının. köpekleri, dişlerini 


Amerikan uşağı kır beygir nalları dik. 


Bölücüler Kürt Halkına 
-irki Baskı Yapanlardır! 


yobazlığı ve ırkçılığı halkı böl 
mek için “kullanırlar. 

Biz Türk ve Kürt 'talklarının 
kardeşliğin: sonuna kadar savun, 
maya kararlıyız. Gericiler, naik 
düşmanları işte bundan korku 
yorlar. Devrimcilere işte bundan 
saldırıyorlar. En hayâsiz ve alçakça zulümlerinin sebebi budur 
Korkuları son nefeslerine kadar 
devam edecektir. 

Bütün emekçilerin birleşmek 
ten, omuz omuza mücadele et 
mekten başka kurtuluş yolu yok 
tur. 


olmaktır. 


za döndüler. 


gıcırdatıp 


halkımızı ezmek için kanunlar hazırlıyor 


ERESIA ONEEN Eperme T AA ii in m bociana deli ili O E 


Cedae mediaa. a. parea e a 
lerle birleşmişler. Has adamlarımız zor durumda kalmış, Ne 


Bir Silah Patladı 
Anadolu'dan 


Bir silâh patladı Anadolu'dan 
Köylüleri bozkırlarda topladı 
İşçiler fırladı fabrikalardan 
Patronların yürekleri hopladı 


dir me > sini 


dökmeye başladılar. Yeniden İciş 


y Köylüler eline aldı dirgeni 
Kiminin elinde yağlı urganı 

Ayaklandı Türkü, Kürdü, çiganı 

Bir ihtilâl bütün yurdu kapladı 


Oğlu, kızı, eniştesi, kayını 

Vererek patronun ağız payını 

Taktı sadağını, gerdi yayını 

Hançerini ağalara sapladı 
Kadınlar savaştı doğum yaparak 
Toprağın altına lâğım yaparak 
Yağlı sicimlerden düğüm yaparak 
Tefecinin boğazını ipledi 

Ali'si, Veli'si, Fatma, Ömer'i, 

Hırstan patlatarak atar damarı 

Işçinin köylünün erkek şamarı 

İktidarın ensesinde patladı, 


Kurtuluş fikriyle dolsun kalbimiz 
Tam bağımsız Türkiye'dir ülkümüz 
Sömürüden kurtulunca halkımız 
Eylemi sevinçten göğe zıpladı. 


EYLEMİ 


Proleter devrimci 
AYDINLIK 
İŞÇİ SINIFI 
DEVRİMCİLERİNİN 
HAFTALIK DERGİSİ 


(100 Kış.) 


AP iktidarının ne kadar kof bir kabak olduğu ortaya çıktı. İki gün önce attan bahsedenler, eşekten düşmüş karpu- 


Okutalım 


Abone olalım 


Okuyalım, 


Bütün gericilerin sonu parçalanmak. 
tır. Güçlü olan halkımızdır. 


Adres : Adakale Sok. 28/1 
nalcıbacı Abone: Yıllık 40, altı 


aylık 20 Lira 


leri Bakanına koştular. Dediler 


cadele veren devrimcuerı ve yurt 
severleri tesbit etti. 


Bundan sonra polisler ve komi 
ser Ali Gürçağlar, tertiplere giriştiler. Lokantada oturan “ki 
devrimciyi yakalayıp karakola 
aldılar. Sorular sordular: «Siz 


niçin vurguncu tüccardan yana 


değilsiniz! İçişleri Bakanımızın, 
Valimizin, Kaymakamımızın ve 
bizlerin vurguncu tüccardân yana olduğumuzu bilmiyor: musunuz? Hangi cesaretle bize karşı 
mücadele ediyorsunuz?» 


Arkadaşımız, Adil Arslan'a işkence ettiler, 10 saat nezarette 
tuttular, Sonra bıraktılar, 


Şimdi arkadaşlarımız serbest 
tir. Ama baskılar bitmedi. Fethiye Kaymakamı ve komiser halkı tehdit etmeye devam ediyor. 
lar. Diyorlar ki: «Bizler İçişle. 
ri Bakanı Haldun Menteşeoğlunun özel adamlarıyız, İstediğimizi asar, istediğimizi keseriz, Kanun mizam biz demektir, Sendi. 
ka, miting, yürüyüş, hak arama... 
Tüm bunlar komünist işidir. Biz 
böyle şeyler tanımıyoruz. Son. 
ra AP'li dahi olsa Bakanımızın 
aleyhinde kimse (konuşamaz. 
Kimse düşünemez. Kim buna 
cesaret ederse, başına türlü işler 
getirir, onlara türlü — çeşitli oyunlar oynarız.» 


Bunları söyleyenler bir avuç 
vurguncu, bir avuç zalimdir, Bun 


lar halk düşmanıdır. Kendi akıl- | 


Jarmca arkadaşlarımızı yıldır, 
mak, halkı yıldırmak istiyorlar, 
Bu mümkün müdür? Hayır ke- 


sinlikle mümkün değildir. 


Devrimciler halk için çalışır. 
lar. Güçlerini halkın yaratıcı 
gücünden alırlar. Halkın gücü 
bitip tükenmez bir yüce kaynaktir. Kabarıp gelişen, kaynayan, 
coşan bir ırmaktır. Bahar seli- 
dir, 


Dünya tarihi, halkın yarâtıcı 
mücadelesinin tarihidir. Nice sömürücü 


iktidarları, nice nice 
tasıst diktatörler faşist 
vali, polis memurları devrildi. 


İste Musolini... İtalyan halkının 
gücü, dünya halklarının günü onu yerle bir etti. Bir köpek pi. 
bi ayaklarından asıldı. İşte Hi”. 
ler... O da devrildi. Mezarı bile 
belli değil... 
devrildi. 


Daha nice zalimler 


Şimdi yine bir yığın zalim vAr, 
Bir yığın faşist. bozuntusu halk 
düşmanları “var. Bunlar da yiki 
lip gidecek. 


Halkın devrimci- gücü 
alimleri yerle bir eder. 


tüze 


